
De 46ste Nieuwsbrief met de titel: Adèle’s Tuin in de Stippelberg, is naar de leden gestuurd en wordt 
over een jaar op de website gezet. Deze tuin, ook wel wandelbos genoemd, werd vanaf 1895 
aangelegd tussen de Hazenhutsedijk en de openplek in het bos in de bocht naar Milheeze. Vanaf 
1905 werd op Heidemij kaarten de tuin heel gedetailleerd ingetekend. Op topografische kaarten is de 
tuin na 1917 duidelijk te herkennen en voorzien van de naam Adèle’s Tuin. Ook op topo-kaarten na 
2000 is de open plek met in het midden de “tennisracket” vorm nog herkenbaar. Door de wildgroei 
van bomen en struiken zijn de paden niet meer zichtbaar.  
Hopelijk kan deze historische tuin met zijn wandelpaden en midden in de open plek hersteld worden 
in samenwerking met de eigenaar van het gebied, Natuurmonumenten. Een infopaneel waarop de 
geschiedenis van dit bijzondere stukje bos in De Rips uitgelegd wordt aan de wandelaars die het 
“Rondje Adèle’s Tuin willen lopen vanaf de ingang Hazenhutsedijk zou het geheel completeren. 


